
Familiewapen Smallegange 

 

 
 
 

Omstreeks 1300 nam Willem Smallegange dit familiewapen aan. 
 
De uitleg van de spreuken is: 

 
Per angusta ad augusta = Door smalle gangen naar verhevenheid. 

  
 Candor qui tenebris fulget dat sidera coelo = Het blanke licht dat in de 

duisternis blinkt geeft sterren aan de hemel. 
 

Overgenomen uit Augusteijn Genealogy. 
 
 

Nieuwe Cronyck van Zeeland 
 

 
 
Historici zullen het boek op de foto wellicht meteen herkennen: dit is het eerste blad 
van de “Nieuwe Cronyck van Zeeland” van Mattheus Smallegange, uitgekomen in 
1696. 
Mattheus leefde van 1620-1710, en is de schrijver van deze zeer dikke en voor ons 
mensen van de eenentwintigste eeuw moeilijk te lezen kroniek. Als je in het bezit bent 
van een origineel van dit boek dan zou ik het maar goed bewaren, want dit is een 



kostbaar bezit. 
 
Maar beweren dat deze Mattheus één van de voorouders van hedendaagse 
Smallegange´s is, is onzin om de eenvoudige reden dat hij nooit kinderen gehad 
heeft. En ook zijn broers en zusters niet, tenminste voor zover wij nu weten. 
 
In de kroniek wordt wel verteld dat Mattheus zijn voorouders afstammelingen waren 
van “Arent met de Buijcke” uit 1140, maar het bewijs hiervan is maar flinterdun! 
 
Ik weet het, de naam van deze website “Kroniek van Smallegange” is verschrikkelijk 
pretentieus, maar ik vond het wel een grappig idee. 
 
 

Wapenbord Smallegange 

 

 
 

 
Van een bevriende genealoog, Ruben Kooman, kreeg ik plotseling (begin 2024) een foto 

van het wapenbord Smallegange toegestuurd Hij had het gevonden in de verzameling van 

Zelandia Illustrata deel II, nr 1439, met de volgende beschrijving: een gedenksteen in 

zwart marmer voor Mattheus Smallegange (1624-1710), historieschrijver van Zeeland, 

met zijn spreuk en wapen, en de wapens van de kwartieren in Zuid-Beveland, voorheen 

in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. 


